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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden, 

Allereerst wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om alle leden, die niet op de nieuwjaarsbijeen-
komst geweest zijn alsnog een Zalig Nieuwjaar toe te wensen namens het bestuur van KBO Zuidplas. 
Inmiddels zijn we al weer een aantal weken verder. Er zijn wat dagen met lichte vorst geweest maar het 
ziet er voorlopig niet naar uit, dat er een Elfstedentocht gaat komen. In het kerkelijk jaar leven we toe 
naar Maria Lichtmis (2 februari). Aswoensdag valt wat later in het jaar op 5 maart. 
In de pers is er de laatste tijd veel aandacht voor  kosten van het internet: Veel mensen hebben een 
overeenkomst met een provider, die eigenlijk al verlopen is. Stilzwijgend gaat de gebruiker door en de 
provider vindt dat prima. De gebruiker betaalt een hogere prijs dan nodig is en de overeengekomen snel-
heid is inmiddels een van de traagste verbindingen. Het loont dan ook om eens na te gaan of men al een 
nieuwe overeenkomst kan afsluiten. Als men gebruik gaat maken van de glasvezelkabel, krijgt men auto-
matisch een nieuw aanbod. Dit laatste geld dan waarschijnlijk ook voor het TV-aanbod en eventueel nog 
een vaste telefoonlijn. Voor de mobiele telefoons zijn de verschillen het grootst: men hoeft niet meer 
voor elk telefoontje apart te betalen. Aanbiedingen van 20 of 25 GB voor € 10,00 zijn er bij meerdere 
providers. Terwijl de meeste mensen vrijwel nooit meer gebruiken dan 1GB . Als je dan voor nummerbe-
houd kiest, hoef je alleen op een van tevoren afgesproken tijdstip de oude sim (telefoongeheugen) te 
verwijderen en de nieuwe te plaatsen. Als je de telefoon dan weer aanzet schakelt deze gewoon weer in 
zoals u dat gewend bent. 
Via de stichting ZO! is er een uitnodiging binnen gekomen voor de Première van de interactieve film 
“Echt of Nep?” Deze wordt aangeboden door de Veiligheidsalliantie Rotterdam in samenwerking met het 
“Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid”. Zij presenteren op dinsdag 11 februari een feeste-
lijke lancering van drie splinternieuwe scènes. Deze scènes richten zich op actuele fraudevormen waar 
senioren mee te maken krijgen zoals stemnabootsing, relationele beleggingsfraude (ook pig butchering 
genoemd) en aan- en verkoopfraude. Daarnaast worden we vergast op boeiende sprekers die praktische 
inzichten brengen. Graag zal ik van deze uitnodiging gebruik maken en u op een later moment daarvan 
verslag doen.  

In de afgelopen periode kreeg de KBO een telefoontje van een van onze leden 
die naar een bijeenkomst was geweest van ProRail over de renovatie van ons 
station. ProRail had ruim 2000 inwoners van onze gemeente aangeschreven 
en daarvan waren er 70 verschenen. Er waren alleen privépersonen aange-
schreven en  geen ouderenorganisaties. Dat betekent dat er bij de getoonde 
voorstellen van onze kant geen inbreng was. Het gaat erom dat het station 
goed bruikbaar zal worden voor alle gebruikers. Denk aan ouderen, mensen 
met hulpmiddelen en personen met kinderwagens. Wij als KBO hebben con-
tact gezocht met de PCOB om hier in het SVO-overleg met de gemeente aan-

dacht te vragen voor deze problematiek. 
Van de KBO Zuid-Holland hebben we een lijst met data voor het verstrekken van de magazines voor het 
komend jaar gekregen. Ook kregen we een conceptverslag van de vergadering van 19 november jl. dit ter 
bespreking op 27 mei 2025.  
Van de SVO kregen we een verslag van de vergadering op 9 december. Belangrijke onderwerpen waren 
de woonvisie, de energiekosten en het gebiedspaspoort. We hopen hier later op terug te kunnen komen.  

Ons bestuur heeft vergaderd over de Kerst en Nieuwjaarsactiviteiten en gaat zich voorbereiden op de 
ALV in maart van dit jaar. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter Marcel de Groot  
  

scope centrumgebied 
Nieuwerkerk aan den IJssel
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Spreuk van de maand februari 

“Gebruik je verleden als  

springplank,  

niet als hangmat ” 

 

LIEF EN LEED    
Kroon-verjaardag     

70 jaar  
12-2-2025 De heer F.F. Tio  
13-2-2025 De heer C.E.T. Triesschijn 
25-2-2025 De heer J.C.H. van de Hooven 

80 jaar 
24-2-2025 Mevrouw  J.W.M. McMahon-de Weerd 

85 jaar  
10-2-2025 Mevrouw M.P. Overgaag-van Rossen   
 

     Jarigen in februari  

1 Ria van Duinen-van der Wijst     
4 Mat van Os      
5 Jacobus Blom      
6 Corrie Stoorvogel  Harry van Rooijen    
8 Marion Maarse-Teekman    
8 Trudie Vlieger-van Ingen  Peter Vroegh    
9 Ria Hilkhuijsen-Schneider      
10 Riet Overgaag-van Rossen     
12 Marijke Dijkhuizen  Farley Tio    
13 Cyriel Triesschijn     
16 Jan van Boheemen      
18 Wim Demand      
21 Piet van Roon      
22 Ruud van der Pers      
24 Joke McMahon-de Weerd      
25 Joop van de Hooven     
28 Tine Kortekaas      

 
 

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING KBO - AFDELING NIEUWERKERK a/d IJSSEL  

 

Donderdag 20 maart 2025 – locatie: Ontmoetingsruimte St. Josephkerk, Kerklaan 20  

Programma 

13.30 uur  Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers  

14.00 uur  Algemene Leden Vergadering  
15.30 uur Pauze/Gelegenheid voor een spelletje, sjoelen, kaarten,   
  een drankje en tijd om met elkaar te praten  

17.00 uur Chinees buffet  
18.15 uur  Afsluiting  

De toegang tot de ALV en aansluitende maaltijd is gratis voor leden (m.u.v. de drankjes). 
Introducees die de intentie hebben lid te worden, zijn van harte welkom op de ALV en 
betalen € 12,50 voor entree en buffet, plus de drankjes à € 1,= per stuk.  

Aanmelden verplicht, uiterlijk zondag 16 maart bij de penningmeester. Dit kan via e-
mail: zuidwi@telfort.nl of via telefoonnummer: 06-14180264.  

Indien van toepassing kunt u uw dieetwensen doorgeven.  
 

 

 

mailto:zuidwi@telfort.nl
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Terugblikken op wijnproeven en diamond painten         door George Henkens 
Op dinsdagmiddag 10 december hadden we een bijzondere middag. Al geruime tijd geleden had Aco Spirov de 
suggestie gedaan een wijnproeverij voor ons te organiseren. Voor de parochie had hij dat ook gedaan. Dat leek 
ons, het KBO bestuur, een leuk idee en zo viel de keus op de 2de dinsdag van de maand december. We hebben 2 
jaar geleden gedacht dit als uitgangspunt te nemen voor bijeenkomsten van de KBO. 
Parallel aan dit voorstel had Marianne Kok ons de suggestie gedaan om een workshop Diamond Painten te geven 
voor KBO leden. Middels wat e-mails was uitgezocht wie hier belangstelling voor hadden en op een ontmoetings-
middag lagen er werkstukken ter bezichtiging wat je zoal kon maken. Het bleek dat vooral de kerstkaarten erg in 
de smaak vielen. 
Aanvankelijk dachten we deze workshops in februari te plannen, maar met een kerstkaart ben je dan wel erg laat. 

We besloten tot de riskante combinatie wijnproeven en 
diamond painten! Als Aco ons eerst wat vertelde over de 
wijn en we ook een paar slokken hadden kunnen proeven, 
zouden we ook wel starten met de workshop. Lekker van 
nieuwe wijnen genieten en ondertussen aan je werkstuk 
werken. 
Zo gezegd, zo gedaan en zaten we met 13 KBO leden op 

10 december aan een grote tafel. 
Aco gaf eerst een presentatie met plaatjes van de wijnbouw in zijn geboorteland Macedonië. 
Toen waren de witte wijnen aan de beurt. Het is een proeverij en het is dan uitdrukkelijk de bedoeling dat je het 
niet allemaal opdrinkt. Maar ja, dat doe je wel als het lekker is! 

Na de witte wijn kreeg Marianne het woord om ons de eerste be-
ginselen te leren van Diamond Painten. Ik beken dat ik daaraan 
niet meedeed. Afgezien van het feit dat mijn ogen niet meer ge-
schikt zijn voor dergelijk priegelwerk, ik zie het ook meer als een 
activiteit voor dames, in het verlengde van borduren.  
In een pakket zit alles wat je nodig hebt, zag ik wel en wat je er 
mee kan maken is werkelijk bijzonder mooi!  
Het was echter, dat moet ik eerlijk zeggen, niet zo’n slimme combi-
natie, wijnproeven en diamond painten. Want de tafel stond vol 
met glazen en flessen en omdat iedereen natuurlijk ook wel wat 

slokjes doorslikte, was het zeer geanimeerd. Echt goed geconcentreerd luisteren of met die kleine kraaltjes wer-
ken, was daarom nog heel moeilijk. 
En dan moesten we ook nog de rode wijnen proeven! 
Al met al was het bijzonder gezellig en iedereen was deze middag erg actief. 
Voor mij is dat altijd het belangrijkste van een KBO middag, het moet gezel-
lig zijn en je moet de kans hebben met elkaar contact te leggen. Maar de 
eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de afzonderlijke activiteiten beter uit 
de verf waren gekomen als we ze niet hadden gecombineerd. 
Je bent nooit te oud om te leren ……. 

                                           

Bericht van de PCOB Reiscommissie 
Op de PCOB-reis die in de november-editie van onze Nieuwsbrief werd aangekondigd, zijn nog 10 plaatsen be-
schikbaar. KBO-ers kunnen zich dus nog aanmelden voor deze reis naar het prachtige wijngebied rond de Moezel 
en de Ahr. Er is een optie genomen op Hotel Mayschoss in Mayschoss voor een midweek van 2 t/m 6 juni. Het 
verblijf is all-inclusive, dus: ontbijt, lunch (of lunchpakket), diner, de gehele dag vrij koffie en thee (in het hotel 
uiteraard) en van 17.00 uur tot 23.00 uur vrij drinken (frisdrank, vruchtensap, bier, wijn en jenever). De 3e dag 
(=woensdag) is de dag in twee delen gesplitst. ’s Morgens naar Linz, dan terug naar hotel voor de lunch en ’s mid-
dags een rondrit door het Ahrdal. U kunt kiezen voor een van de twee delen of de hele dag. Verder nog trips naar 
Königswinter, Maria Laach, Andernach, Cochem,  Beilstein en Remagen. Op de terugweg is het afscheidsdiner in 
Nederland. De prijs voor dit alles is € 599,50 p.p. bij gebruik van een 2-persoonskamer;  1-persoonskamertoeslag 
is € 99. Wilt u graag mee? dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat (t.a.v. Truus Burger), liefst per mail 
famjburger@hotmail.com.         Willy Grönefeld en Truus Burger 

 

 

mailto:famjburger@hotmail.com
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Terugblikken op de Kerstmaaltijd                 door George Henkens 
Op 19 december was de jaarlijkse KBO kerstmaaltijd. Voorwaarde voor de kerstmaaltijd is dat de Kerststal er staat. 
Die was op woensdag klaar. Hoeveel werk dat is en wie daarvoor verantwoordelijk zijn, weet u inmiddels door het 
stukje dat ik hierover in de Nieuwsbrief van een jaar geleden schreef. Ria Muit en Marijke Zuidwijk hadden weer 
hun beste beentje voor gezet, want de Kerststal was weer mooier dan vorig jaar. 
Deze kerstmaaltijd was een heel bijzondere, we waren met wel 72 mensen! Normaliter zijn er 40 mensen en dan 
zijn wij heel tevreden. Doordat de oecumenische viering voor ouderen in de Ringvaartkerk (v/h de Bron), die 
meestal de dag na onze kerstmaaltijd wordt gehouden, dit jaar voor het RK deel niet doorging, zou Camerata daar 
niet zingen. Mieke Verhoeff was zo alert om ons hierop te wijzen en te suggereren om te vragen of Camerata bij de 
KBO kon zingen. 
Zo kreeg de Kerstviering 2024 iets heel bijzonders. Het zorgde er niet alleen 
voor dat er heel wat Cameratie (zo noemen we Camerata leden) waren. Er 
zijn overigens ook heel wat Cameratie lid van de KBO, maar het zorgde er ook 
duidelijk voor, dat meer KBO leden kwamen dan anders.  
Met zo’n grote groep heeft het cateringteam haar handen meer dan vol. 
Dankzij het organisatietalent van Marijke Zuidwijk en de “ontdekking” door 
de KBO van ‘Mise en Place’ verliep dit onderdeel op rolletjes. 
Bij de inloop was ons lid Harry van Rooijen achter het orgel gekropen om ons 
op te wekken met enkele toepasselijke Kerstliederen. Het was natuurlijk jammer dat we dwars door de kerk een 
afscheiding hadden gemaakt, zodat we hem niet konden zien spelen, maar tegen de tijd dat u dit leest, heeft hij ter 
compensatie een Nieuwjaarsconcertje mogen geven. Het verslag daarvan leest u elders in deze Nieuwsbrief.  
Realiseert u zich ook vooral dat we in een kerk als de onze gelukkig stoelen genoeg hebben, maar tafels is iets heel 
anders. Dat geldt ook voor soepkoppen, bestek en glazen. Daarvoor kan onze parochie altijd terecht bij Dick en Ria 
Muit. Hun aanhangwagen voor het transport van de tafels naar de kerk, mogen we ook van Dick gebruiken!  
We hadden in het rechterdeel van de kerk, zo aan de voet van de kerststal, 9 tafels opgesteld waar we 8 stoelen 
omheen hadden gezet. Op de tafels stond een mooi kerststukje. Om de intimiteit te verhogen hadden we halver-
wege de kerkzaal een afscheiding gemaakt die ook sfeervol was aangelicht door engelen. 
In de ontmoetingsruimte hadden we de tafeltennistafel neergezet waar de catering groep alles kon klaar zetten (dit 
is dus “mise en place” heb ik geleerd). 
Het leuke van iets organiseren voor de KBO is dat mensen altijd zo mooi op tijd komen. Als de inloop begint om 
14:00u kun je er zeker van zijn dat er al mensen binnenlopen voor de inloop, dit enthousiasme is heel leuk en 
bijzonder voor iedereen die in de voorbereiding zit en moeten we er zeker in houden. We zijn bij de voorbereiding 
dus ook graag op tijd met het inrichten van de ruimte. 
Na koffie en thee stelde Camerata zich om 15:15u op. Mieke Tom had voor boekjes gezorgd, waarin alle liederen 
stonden. Een groot deel kon mee worden gezongen en dat werd ook volop gedaan! Peter van der Zee verzorgde 
achter zijn piano de begeleiding. 

Onder leiding van dirigente Anne Tio, 
zong Camerata 11 liederen waarbij ook 
verschillende liedjes die iedereen kon 
meezingen en zo kwamen we allemaal in 
kerstsfeer. Buiten werd het ondertussen 
door de vallende duisternis steeds don-
kerder. De verlichting van de versiering 
op de tafeltjes werd daardoor nog 
feestelijker. 
Als klap op de vuurpijl traden na 

Camerata de Divoos op met het bekende lied van Youp van ’t Hek, Flappie.  
Toen was het tijd voor het aperitief, waarbij mij deze keer opviel hoeveel advocaat met slagroom werd besteld! 
Door Marijke Zuidwijk waren enkele grote pannen soep gemaakt, waarmee we onze maaltijd begonnen, natuurlijk 
nadat we daarvoor hadden gebeden. De catering had alle schalen met beleg klaargezet in een mum van tijd 
stonden op tafel boterhammen, kaas, vlees, boter en alles wat je voor een broodmaaltijd nodig hebt. Ik vind het 
altijd veel leuker als je zelf je boterham mag maken, veel leuker dan wanneer je een kadetje uit een mandje mag 
pakken waarop al door iemand boter en kaas is gedaan. Dan eet je veel te snel en zonder aandacht. De kerststol 
was er natuurlijk ook!  
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Snackbar Verhage in Dorrestein had die middag overuren gemaakt om 72 kroketten voor ons te bakken. Ze waren 
ook nog heel goed warm toen ze werden uitgedeeld. 
Ondanks de enorme opkomst is het weer gelukt om een bijzonder leuke kerstmiddag 2024 te organiseren. We 
hebben bewezen dat we dit met z’n allen heel goed kunnen. Er zijn altijd genoeg mensen die komen helpen bij het 
opstellen, uitserveren, inrichten en gezellig maken. 
Dit valt het meeste op als de middag ten einde is. Er blijven altijd mensen na om te sjouwen, af te wassen en 
schoon te maken. Er is een boekje van de hand van Leo Feijen met de titel “Het wonder van Maartensdijk”. 
Maartensdijk is het dorp waar hij woont en hij beschrijft daarin hoe de parochie daar werkt.  
Wij zijn het Wonder van Nieuwerkerk aan den IJssel! 

 

In het Magazine        door George Henkens 
 

10 keer per jaar krijgt u als KBO lid deze Nieuwsbrief. En altijd krijgt u dan ook het Magazine. Het Magazine heeft 
een wat onstuimige tijd achter de rug. Oudere leden herinneren zich natuurlijk de Nestor, dat was het blad van de 
KBO dat landelijk werd uitgebracht. Dit is gesneuveld toen de samenwerking met de PCOB inniger werd en zo 
hebben we heel wat jaren het KBO-PCOB Magazine ontvangen. Toen deze samenwerking stopte, viel ook het doek 
voor deze uitgave. U heeft echter altijd zonder onderbreking een Magazine bij deze Nieuwsbrieven ontvangen! Het 
magazine dat tegenwoordig ook echt Magazine heet en dat u nu ontvangt, is een uitgave van KBO Noord-Holland 
en Zuid-Holland. De oplage is ongeveer 40.000.  
Er is een redactie die bestaat uit mensen van de Bonden van Noord-Holland en Zuid-Holland. Zij zorgen elke maand 
voor de interessante inhoud. Let er maar eens op, je kan wel zien dat het een uitgave is uit de Hollandse provincies, 
over Friesland lees je weinig. 
 

Ik schrijf in de Nieuwsbrief regelmatig stukjes over een onderwerp waarvan ik denk dat u het moet weten. Vaak 
weet ik het zelf ook nog niet, maar dan zoek ik het uit met hulp van mensen van Stichting Zo!, of op Internet.  

Laatst kreeg ik van Marijke Dijkhuizen, één van de KBO leden in Nieuwer-
kerk een mailbericht waarin ze me schreef hoe lastig het is als je uit het 
ziekenhuis komt en je koelkast leeg is. Ze vroeg zich af of het misschien 
een idee was om hier aandacht aan te schenken. Ik kon me dat 
voorstellen, maar dacht direct dat het een onderwerp was dat voor alle 
leden in Noord- en Zuid-Holland de moeite waard was en dat het dus veel 
geschikter was om in het Magazine te publiceren. Ik stuurde haar 
berichtje naar iemand van de Redactie. Dit speelde in september.  
Ik was bijzonder aangenaam verrast toen ik in het Magazine van decem-
ber/januari een hele bladzijde las onder de titel: “Goed voorbereid het 
ziekenhuis uit”. Marijke werd in het artikel aangehaald. De Redactie had 
met haar contact gezocht en zo was het artikel ontstaan.  
U vraagt zich wellicht af, waarom ik hierover zo blij was. Kijk, wij zijn een 
KBO afdeling en doen hier plaatselijk de dingen die we de moeite waard 
vinden. Als afdeling zijn we ook lid van de Bond KBO Zuid-Holland. Onge-
veer de helft van onze contributie gaat naar de Bond. In veel organisaties 
zie je dat bovenliggende organisaties een beetje in hun eigen wereld 
leven. 

Voor mij is de aandacht die de vraag van Marijke kreeg één van de bewijzen dat dit niet geldt voor onze Bond! Men 
is ook daar bezig om van betekenis te zijn voor de afdelingen. 
Dat merken we ook aan de website waarvan de hele opmaak door de Bond werd uitgewerkt, of aan de uitstekende 
ledenadministratie die we dankzij de Bond hebben, of aan de wijze waarop men zich inspant om relevante 
kortingen af te spreken. Ze zijn ook heel actief bezig om kwetsbare afdelingen te ondersteunen. 
 

Mocht u ook een idee hebben voor een onderwerp dat in de Nieuwsbrief een plaats zou kunnen krijgen, of zelfs 

een grote oplage verdient, schrijf het onze redactie, we zullen er zeker wat mee doen.  

 
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Terugblik op de Nieuwjaarsbijeenkomst    door George Henkens 
 

De Nieuwjaarsbijeenkomst was dit jaar op 9 januari. De dagen ervoor waren uitzonderlijk donker en 
grijs. Mijn zonnecellen wekten al dagen zelfs helemaal geen energie op en dat had ik nog niet eerder 
meegemaakt. 
Dit jaar hadden we twee leden van onze KBO afdeling gevraagd om voor ons enkele muziekstukken te 
spelen. Harry van Rooijen speelde op het orgel en Wil Petterson de elektrische piano.  
Het aantal aanmeldingen was dit jaar aanmerkelijk groter dan vorig jaar. Met 50 mensen moeten we 
dan weer even goed nadenken hoe en waar we tafels en stoelen neerzetten. 
Deze keer hadden we assistentie van Mieke Verhoeff en die adviseerde ons de achterwand van de 
kerkzaal open te maken en de achterste rijen stoelen van de kerk weg te schuiven. Zo werd de 
voorruimte van de kerk veel groter en was het mogelijk om 6 grote tafels te maken waar omheen 8 
stoelen stonden. Zo was er rond de tafels genoeg ruimte om te lopen bij het bedienen, maar ook om 
in geval van brand te kunnen vluchten. Ja ja, ook met dit soort dingen moeten we ons bezig houden. 
Hebben we geen tafels of stoelen voor de vluchtdeuren gezet, staat de verbandtrommel op zijn 
plaats, maar ook zijn er genoeg handdoekjes op de toiletten en is het wc papier aangevuld. We 
hadden zo een intieme sfeervolle ruimte gemaakt! In de kerkzaal waren 50 stoelen zo neergezet dat, 
wanneer je daar zat de organist en de pianist goed kon zien.  
Als alles klaar staat en de catering groep hard aan het werk is, vertrekt het bestuur 
om enkele leden thuis op te halen. 
Vanaf 13:30u is er koffie en thee bij binnenkomst met schalen vol bijzonder sjieke 
koekjes. 
Toen iedereen er was, moesten we ontdekken dat Fiet Rodenburg er nog niet was. 
Beginnen zonder haar, dat doen we niet, dus Irene belde haar op. Ze bleek in het ziekenhuis te zijn 
opgenomen en kon niet komen.  
 

Om 14:15u verlieten we de voorruimte om in de kerk te gaan zitten en werden we van een rumoerige 
groep mensen, aandachtig luisterende concertbezoekers. 
Harry speelde 5 stukken, die hij ook steeds kort inleidde. Het waren bekende stukken zoals Auld lang 
Syn, het Largo van Händel en Jesu joy of man’s desiring. Ik zat op de achterste rij en zag de mensen 
voor mij de liederen zachtjes mee neuriën. Harry had een goede keuze gemaakt. 
Toen was het de beurt aan Wil. Hij speelde 2 vlotte stukken, helemaal uit het hoofd. Hij zat erbij alsof 
hij dit wekelijks doet, maar nee hoor zo zei hij me later, ik heb nog nooit voor zo’n grote groep men-
sen gespeeld. Voor Harry gold dit ook.  Er was alom bewondering dat beide heren dit voor ons had-
den gedaan!      

Daarna was het de hoogste tijd om het glas te heffen. Van alle 
kanten waren daarvoor champagneglazen geleend. Door het 
bliksemsnel inschenken en uitserveren, konden we onder leiding 
van onze voorzitter Marcel de Groot allemaal gelijktijdig het glas 
heffen en elkaar een voorspoedig 2025 wensen! 

 
 
 
 
 
 
 
En wat voor de Kerstmaaltijd gold, zagen we ook deze middag, heel veel mensen hielpen met het 
weer op zijn plaats terugzetten van alle stoelen en de tafels of de achterwand weer plaatsen. Denk 
erom deze middag waren 100 stoelen gebruikt en die staan niet zomaar weer op hun plek. Door het 
snel afwassen konden aan het eind de champagneglazen weer mee met de eigenaren en beginnen 
we echt weer aan een nieuw KBO jaar.  
Dat we er weer voor elkaar zijn als dat nodig is!  
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In gesprek met Harry van Rooijen      door George Henkens 
 

Ik heb al meerdere keren gedacht Harry van Rooijen te vragen voor een gesprek in de Nieuwsbrief, maar altijd 
was er een ander van wie het logischer was die op dat moment te kiezen. Want er is meestal wel een aanlei-
ding waardoor mijn oog op iemand valt. 
Deze keer was het zover en de aanleiding was het Nieuwjaarsconcertje dat Harry van Rooijen en Wil Petterson 
gaven tijdens de Nieuwjaarbijeenkomst op 9 januari 2025. 
Ik ken Harry nu ruim 3 jaar. Ik sprak hem voor het eerst bij de kerstmaaltijd in 2022. Hij was nog geen lid van 
de KBO, maar altijd lid geweest van de ANBO. We raakten aan de praat en toen bleek dat we allebei ons hele 
leven op ingenieursbureaus hadden gewerkt en beiden daar ook zo’n 25 jaar leiding aan gaven. Harry zijn 
bureau had zich gespecialiseerd in staalconstructies en dat bleek een onderwerp te zijn waarover we tijdens 
ontmoetingsmiddagen moeiteloos 2 uur met elkaar konden praten. Wij snappen natuurlijk dat dit voor bijna 
alle lezers van de Nieuwsbrief niet is voor te stellen en ik heb daar rekening mee gehouden bij het schrijven 
van deze “In gesprek met …..” 
 

Ik begin altijd met de vraag: ‘Waar ben je geboren?’’. 
‘Ik ben geboren in Amsterdam, maar na een maand verhuisden mijn ouders naar Rotterdam. Mijn vader werk-
te aan het begin van de crisisjaren in Rotterdam en tekende en berekende staalconstructies. Door de crisis van 
de jaren 30, verloor hij zijn baan en gelukkig vond hij een baan bij Fokker in Amsterdam. Mijn ouders verhuis-
den naar Amsterdam. Bij Fokker moest hij zogenaamde exploded views van vliegtuigen tekenen.’  
Een exploded view is een 3 dimensionale tekening. Hier staat er één 
van een strijkijzer. 
‘Mijn vader vond dit niet zulk leuk werk en toen hij de kans kreeg 
weer aan de slag te gaan met staalconstructies, verhuisden we naar 
Rotterdam. Zijn baan was bij Landman een fabriek op het handels-
terrein aan de Binnenhaven. Hier maakten ze vooral staalconstructies 
voor de industrie. We woonden achtereenvolgens aan de Plantage-
weg en aan de Statenweg, totdat we in 1938 in de Nolensstraat gin-
gen wonen in Blijdorp. Dat waren nieuwe woningen. Wij hadden de 
benedenwoning. Via een deur naast onze deur waren 2 andere 
woningen te bereiken die boven ons lagen. Alle huizen hadden houten vloeren dus het was best heel gehorig, 
vooral omdat de trap min of meer door ons huis liep. We zouden daar tot 1948 wonen’. 
Harry is geboren in 1934 en is bij het uitbreken van de oorlog net 6 jaar. Blijdorp lag ver genoeg van het cen-
trum van Rotterdam af, om als 6-jarig jongetje niet te veel van het bombardement te merken. Hij herinnert 
zich wel heel goed dat in maart 1944 een V1 raket, die vanuit het Kralingse bos was gelanceerd, neerkwam op 
bebouwing in de Treubstraat, niet ver van ons vandaan en dat daar toen meerdere mensen bij omkwamen. ‘Ik 
weet het nog zo goed omdat ik alleen thuis was met mijn zusje van één jaar, de rest van de familie was naar de 
kerk. Het was erg spannend, met veel glasschade.’  
Tot einde 1943 merkte je niet zoveel van de oorlog, maar dat veranderde na Dolle Dinsdag, september ’44, 
heel snel. Toen mijn vader bij de razzia’s van 11 november 1944 bijna was opgepakt, kwam het wel heel dicht-
bij. Mijn vader zei vlak daarvoor tegen mij: “als ik er niet meer ben, ben jij de man hierin huis.” Ik was 10 jaar! 
Het doet me altijd denken aan het boek ”De dag waarop mijn vader huilde”. 
Mijn vader hebben ze toch niet mee genomen, omdat mijn moeder in huis lysol had gesprenkeld en mijn vader 
er heel bleek en ziek uitzag door een trucje van de huisarts. Tegen de Duitsers zei ze dat er een zieke in huis 
was die besmettelijk was. Vader werd niet meegenomen, maar moest vanaf dat moment wel met een vals 
Ausweis over straat. Er was inmiddels ook geen werk meer bij Landman en vader ging aan het werk in de sme-
derij van een vriend van hem, die wel naar Duitsland was afgevoerd. Mijn vader maakte plattebuiskacheltjes, 
met die ringen die je eraf kon halen als je er grotere pannen op wilde zetten. Ik was zijn nageljongen. Ik moest 
de klinknagels verhitten in het vuur, die door het gat steken en met een nageltang tegenhouden. Mijn vader 
gaf er aan de andere kant een klap tegen en dan was het een klinknagel. 
Na de oorlog kreeg ik nog een broertje en 2 zusjes en toen ons gezin uit 10 mensen bestond was het in de 
Nolensstraat echt veel te klein.  
 
 

exploded view 
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Mijn vader was bovendien direct na de bevrijding voor zichzelf begonnen en daar was ook nog ruimte voor 

nodig. Hij kocht een huis aan de Provenierssingel 13, een groot 
herenhuis.’  
‘Bij de bevrijding  was je 11 jaar, dus je zat toen nog wel op de 
lagere school?’ vraag ik. 
‘Het laatste jaar van de oorlog ging  ik niet meer naar school, de 
Duitsers zaten in het schoolgebouw, dus we verloren in die tijd wel 
een heel jaar. Maar na de oorlog werd er wel snel weer onderwijs 
gegeven, zodat ik in 1947 de lagere school af had.” 
‘Wat ging je doen na de lagere school?’ vraag ik. 
‘Ik ging naar de HBS van het Franciscus college aan de Beukelsdijk, 
waar je les kreeg van de Franciscanen. Ik deed de 3-jarige HBS, want 
dan kon ik naar de UTS.’ Harry benadrukt dat het een vreselijk 
goede opleiding was, waar je naast theoretische vakken, zoals 

sterkteleer, ook leerde lassen, frezen en draaien. ‘Toen ik mijn diploma kreeg ging ik meteen werken bij mijn 
vader op het bureau. Ik wilde ook nog de HTS doen, maar dat kon ook in de avonduren.’ 
‘Waarom deed je niet de 5-jarige HBS, want dan kon je toch direct naar de HTS?’ vraag ik.  
‘Ik geloof niet dat we het daar thuis over hebben gehad, het voordeel van mijn opleiding was dat je veel eerder 
aan het werk kon.’  
 

‘Deed je in die jaren nog iets aan sport of had je een andere hobby?’ 
‘Ik was fervent padvinder. Al in de oorlog kwamen we bijeen, wat later welpen zou heten en toen ik wat ouder 
was, werd ik ook verkenner, altijd met een korte broek en een grote hoed. Wij hoorden bij de Provenierskerk 
en die werd geleid door de Dominicanen. De groep heette dus Dominicus en we hadden witte halsdoeken, de 
kleur van de Dominicanen. Hopman was Chris Roemer, de vader van Emile, de huidige Commissaris van de 
Koning van Limburg. 
We kwamen samen op de zolder van de Mariakleuterschool aan de Walenburgerweg. 
Toen ik 18 jaar was wilde ik gaan tennissen bij de nieuw opgerichte vereniging Aeolus, een Rooms Katholieke 
vereniging waar je ook kon voetballen. Toen ik me daarvoor wilde inschrijven, stond er een meisje voor me dat 
indruk op me maakte, ik hoorde haar naam bij het inschrijven. Ze was de dochter van de directeur van de RK 
Petrus mulo, de heer Altepost (mijn latere schoonvader). 
Op het Franciscus werd er altijd gedreigd dat als je je best niet deed, je naar meneer Altepost zou worden ge-
stuurd. Wij hadden de indruk dat deze meneer wel een hele akelige man moest zijn, maar later begreep ik dat 
ze bedoelden te zeggen dat wanneer je niet je best deed op de HBS je naar de Mulo moest. Mijn schoonvader 
werd 101 jaar oud en ik heb altijd goed met hem kunnen opschieten. 
Dit meisje Carolien, werd een paar jaar later in 1957 mijn vrouw. 
Mijn vader had inmiddels een goed lopend eigen Adviesbureau gevormd en zijn kantoor al lang niet meer aan 
huis maar in Het IndustrieGebouw (HIG) aan de Goudsesingel. Na de oorlog hadden de geallieerden veel troe-
pentransportschepen achtergelaten, de Liberty en Victory schepen. Deze schepen werden hier omgebouwd 
tot vrachtschepen Vooral het laadgerei moest worden aangepast aan Nederlandse eisen. De uitwerking hier-
van gebeurde op ons kantoor in samenwerking met de Haven-
arbeidsinspectie. Later, toen de scheepsbouw weer aantrok, zijn 
wij overgegaan naar het ontwerpen, berekenen en tekenen van 
laadgerei op nieuwe schepen. Dit behoorde tot mijn werk. 
‘Wilde je zelf graag bij je vader aan het werk of zat daar sturing 
achter van je vader, die misschien hoopte dat jij ooit de zaak zou 
overnemen?’ ‘Nou nee, ik hield altijd al van tekenen. Op de HBS 
kon ik al best mooie tekeningen maken. Het leek me leuk om 
mooie technische tekeningen te maken en dat kon bij mijn vader. 
Na de UTS ging ik dus bij hem werken en ik begon ondertussen 
met de avond HTS aan de GJ de Jonghweg, je moest wel 4 avon-
den in de week naar school.’ 
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‘Hoelang duurde die opleiding, een dag-HTS duurt al 4 jaar?’ 
‘De opleiding duurde aan de avond-HTS 6 jaar en ik deed er 7 jaar over. Want ik moest in 1953 in militaire 
dienst en dat duurde toen nog 2 hele jaren. Ik kwam bij de Verbindingsdienst en werd sergeant. Ik werd opge-
leid in de voertuigtechniek en kreeg uiteindelijk de leiding over een groep monteurs die de wielvoertuigen 
moesten onderhouden. Ik was gelegerd in Bergen op Zoom. De meeste voertuigen stamden uit de tweede 
wereld oorlog zoals GMC’s en Bedfords, soms nog met het stuur aan de verkeerde kant! Ik heb nog meege-
maakt dat we die gingen inwisselen voor de nieuwe voertuigen die bij DAF waren gemaakt. Ik heb er ook mijn 
groot (militair) rijbewijs gehaald. 
De militaire dienst duurde uiteindelijk 21 echte maanden, de laatste 3 maanden mocht je naar huis en had je 
Klein Verlof zoals dat heette. Je was dan wel oproepbaar in geval van een oorlog. Ik mocht de laatste maanden 
wel al weer naar de avond-HTS, zodat mijn studie uiteindelijk maar 1 jaar langer duurde.’ 
Na de militaire dienst ging Harry weer aan het werk op het bureau van vader. Het meisje Carolien, dat Harry bij 
het tennissen had ontmoet, werd in 1957 zijn vrouw. Zij werkte al jaren als onderwijzeres, nota bene op de 
school waar de jongere zusjes van Harry ook op zaten.  
‘We gingen “inwonen” bij een dame. Dat betekende het delen van de keuken, de toilet en de badkamer. We 
hadden een kamer achter en een slaapkamer boven. 
Als je in die tijd als vrouw trouwde, werd je ontslagen. Je kon wel blijven werken maar alleen met een tijdelijk 
dienstverband.’ 
Als zich de komst van een tweeling aankondigt, is het de hoogste tijd te zoeken naar een betere woning. In die 
tijd waren er advertenties voor de woningen die in Nieuwerkerk aan den IJssel werden gebouwd aan de 
Alexanderlaan. Dat zijn de woningen die grenzen aan de Verzetsstraat. ‘Toen we de huizen aan de Alexander-
laan gingen bekijken, zagen we een bord waarop de huizen aan de Middenmolensingel werden aangekondigd. 
Deze huizen zijn iets groter dan aan de Alexanderlaan en hebben 4 kamers. Dat huis kopen we en we komen in 
1960 hier wonen.’  
‘Dat was zeker wel een enorme overgang of niet, naar een dorp, want Nieuwerkerk was toen buiten de Ver-
zetsstraat nog allemaal weiland en Capelle was toen ook nog vooral weiland?’ ‘Ja, ik was hier ook nog nooit 
geweest, het was toen nog echt een plattelandsdorp. Maar wij vonden het hier meteen fantastisch. Heerlijk 
rustig en allemaal jonge mensen om ons heen, die allemaal net een eerste huis hadden gekocht. We waren 
met dezelfde dingen bezig, de tuin aanleggen, scholen etc. Bovendien woonde je ook eindelijk op je zelf. We 
moesten wel even wennen aan het ontbreken van gas.’ 
‘Dat begrijp ik niet’, zeg ik, ‘Aardgas kwam toch pas veel later?  
‘Ja dat is wel zo, maar steden hadden wel allemaal gas, maar dat was stadsgas wat werd gemaakt in de gas-
fabriek.’ ‘Aha, dat had ik me helemaal niet gerealiseerd.’ Harry vertelt dat ze kookten op butagas uit een fles. 
Aanvankelijk was er in huis één fles, totdat die ineens op was en de melk voor de baby’s niet kon worden 
opgewarmd. Vanaf dat moment stond er altijd een tweede fles klaar! 
 

Harry vertelt: ‘Mijn vader begreep niet veel van ons vertrek naar Nieuwerkerk, maar 8 jaar later kwam hij ook 
in Nieuwerkerk wonen, in zo’n patiobungalow aan de Deensestraat 11, 
hij moest bekennen dat zijn zoon 8 jaar eerder een hele goede keuze 
had gemaakt!’ 
‘Hoe ging je vanuit Nieuwerkerk naar kantoor, met de trein?’ 
‘Nee joh, Nieuwerkerk had helemaal 
geen station in 1960, (Oei denk ik dat 
is een domme vraag, dat had ik wel 
moeten weten, ik heb daar wel eens 
een stukje over geschreven) ik had 
een Lambretta scooter, je reed de 
Hoofdweg af tot het Kralingse bos en 

dan langs de manege en de Kortekade en over de Oudedijk de stad in. Ik kreeg 
op een gegeven moment de auto van mijn vader, onder de voorwaarde dat 
als één van zijn andere kinderen een auto nodig hadden, ik hem aan hen zou uitlenen. Het was een Ford 
Zephyr. Dat was zo’n geweldige auto dat mijn schoonvader er ook net zo één had gekocht.’  
 
 

samen op de Lambretta 

Ford Zephyr MkII 
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De kinderen van Harry en Carolien gaan 
aanvankelijk naar de school aan de ’s-
Gravenweg, maar al snel kunnen ze naar 
de Hoeksteen. Carolien heeft zich aan-
gesloten bij Camerata en gaat in 1973 
als onderwijzeres aan het werk aan de 
Hoeksteen. Op de kast van Harry staat 
een beeldje dat Carolien krijgt bij haar 
12,5 jarig jubileum, ze zal tot 1992 bij de 
Hoeksteen blijven lesgeven.  

 
Hoe ging het met de zaak van je vader?   
In de loop van de jaren 60 mag ik steeds zelfstandiger in het bureau werken. Ik heb me min of meer gespecia-
liseerd in transport- en beladingssystemen. Ik ontwierp kranen, 
transportbanden, staalconstructies van hallen en loodsen en die 
werden dan helemaal op het bureau uitgerekend en getekend, 
zodat ze van onze tekeningen konden worden gemaakt. In 1971, 
toen mijn vader 65 jaar werd, hebben mijn jongere broer en ik de 
zaak van vader overgenomen. Ik was toen 36 jaar. Ik heb gewerkt 
tot 1994, dus tot mijn 60ste. Mijn broer is toen verder gegaan met 
het bureau.’  
De vier kinderen van Harry zijn al lang het huis uit, de laatste ongeveer in 1985. Omdat zowel Harry als Caro-
lien in 1994 met werken zijn gestopt, kunnen ze er met hun caravan op uit. Ze maken weken lange tochten 
door Europa.  
 

Ik vraag Harry of hij wel eens overwogen heeft om te verhuizen. Nou bekent hij, we hebben wel eens naar een 
appartement gekeken in Hillegersberg, maar het niet gedaan. Harry zegt: ‘Carolien zei altijd, jij hebt zoveel in 
dit huis gedaan, dat kun jij niet zomaar achterlaten. Ik denk dat ze gelijk had.’ Harry heeft me dan al wel wat 
dingen aangewezen die hij in de 64 jaar dat hij er nu woont heeft veranderd, dat ik dit wel begrijp. Bovendien 
is de ligging van het huis ideaal, zo dicht als het ligt bij het winkelcentrum. 
Harry is, gelet op zijn leeftijd, bijzonder fit en ik vraag me af wat hij doet als er iets moet gebeuren wat toch 
net iets te riskant is. ‘Heb je kinderen of kleinkinderen in de buurt?’ 
‘Twee kinderen wonen in de buurt, in Schiebroek en Bergschenhoek, maar ik heb al jaren een hulp die voor mij 
schildert en onderhoud uitvoert aan dingen waarvan het niet verstandig is dat ik dat nog zelf doe.’ 
 

Ten slotte, moet ik natuurlijk nog vragen hoe het toch komt dat hij zo goed orgel kan spelen. 
Harry vertelt: ‘Carolien heeft vroeger wel pianoles gehad. Daar deed ze niets mee, maar op een gegeven mo-
ment, ik denk dat ik een jaar of 40 was, waren we eens in de pianozaak van Van Urk en toen kochten we ons 
eerste elektronische orgel. Ik had nooit muziekles gehad, maar ik vond het zo leuk en nam les ook bij Van Urk. 
Daarna kochten we een beter orgel en nu heb ik al bijna 30 jaar hetzelfde orgel. Later heb ik nog les gehad bij 
de Heer op het Oostplein. 
Ik speel thuis boven op mijn kamer met een koptelefoon op, zodat niemand er iets van hoort.’ 
Toen Harry een paar weken geleden eens als eerste bij een Ontmoetingsmiddag kwam, heb ik het orgel in de 
kerk voor hem aangezet en hem aangemoedigd wat op het kerkorgel te spelen. Op de een of andere manier, 
moet ik ooit van hem hebben gehoord dat hij orgel speelde. Harry heeft zich laten verleiden en genoot zicht-
baar van het geluid dat uit dit orgel kwam. 
Ik ben toen op de gedachte gekomen om met de Kerst en Nieuwjaarsbijeenkomst muziek te maken. Ofschoon 
Harry altijd alleen voor zich zelf speelde, vond hij het idee heel leuk en zegde hij toe dat hij wel wilde meewer-
ken aan zo’n concertje, maar waarschuwde me wel geen overdreven verwachtingen te hebben. Hij heeft zich 
serieus voorbereid en heel wat keren op het kerkorgel geoefend.  
Ik vond het van Harry en Wil enorm stoer en moedig dat ze voor ons wilden spelen en heb er veel respect 
voor, want ze hadden beiden eigenlijk nooit voor publiek gespeeld. 

 

 

 bij gelegenheid van de overdracht van het bureau 

Camerata 1983 



Activiteiten 2024 overzicht KBO Zuidplas 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
11 januari 2024  

 
 

 
 

Voorlichtingsmiddag RABO 
13 februari 2024 

 
KBO Ontmoetings-

middagen 
Maandelijks 

ontmoetings-
middagen waar 

koersbal gespeeld 
wordt, sjoelen, 

kaarten etc. 
ook in de zomer elke 
3e donderdag, van 

14:00-17:00 uur 

 
 
 

 
 

Modedag Vander 
Klooster Mode 

22 februari 2024 

 

 
 

Algemene 
Ledenvergadering 

21 maart 2024 

Lezing KNMI 
9 april 2024 

Senioren met computers 
14 mei 2024 

High Tea 
11 juni 2024 

 
Politie en Regiobank 
3 september 2024 

Digitaal nalaten 
10 september 2024 

 

Lezing Humanitas 
8 oktober 2024 

 

Open Huis 
26 september 2024 

 

Modedag Vander 
Klooster Mode 

22 oktober 2024 

Brandveiligheid bij 
ouderen 5 november 

Ontmoetingsmiddag 
21 november 2024 

 

 
Wijnproefmiddag 

10 december 2024 

 

Diamond painten 
10 december 2024 KBO kerstmiddag 

19 december 2024 

 



 
 

[Datum] 

INFORMATIE  website:  www.kbozuidplas.nl  
Bestuur, ledenadministrateur en medewerkers KBO afdeling Zuidplas  

Voorzitter:  
Marcel de Groot  
Gouwe 27  
2911 GA  Nieuwerkerk a/d IJssel 
tel. 0180 - 312939   
mobiel: 06-2463 2705 
voorzitter@kbozuidplas.nl       

Penningmeester: 
Sjaak Zuidwijk  
Pr. Alexanderlaan 98  
2912 AM  Nieuwerkerk a/d IJssel  
                  
mobiel: 06-1418 0264  
zuidwi@telfort.nl  

Secretaris/ledenadministrateur: 
George Henkens  
’s-Gravenweg 30   
2911 CG  Nieuwerkerk a/d IJssel  
mobiel: 06-21855804 
secretaris@kbozuidplas.nl  

 

Evenementen commissie: 
Irene Vasterman   
Valkendaal 41  
2914 RK  Nieuwerkerk a/d IJssel  
mobiel: 06-13745920  
kbo.nieuwerkerk@gmail.com 

 

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE / ADMINISTRATIE (HUBA) 

HUBA   
Arjo Bleeker  
Iersestraat 5  
2914 TH Nieuwerkerk a/d IJssel  
mobiel: 06-20005624 
arjo@bleekhoog.nl  

 

HUBA  
Rennie Valentijn 
Dalkruid 5  
2914 BD  Nieuwerkerk a/d IJssel  
mobiel: 06-43466100 
rennie.valentijn@ziggo.nl 

 

Gelieve wijziging van uw gegevens door te geven aan: 
ledenadministratie@kbozuidplas.nl                                   
De volgende Nieuwsbrief met nr. 3  (maart) mag u rond 
24 februari 2025 verwachten. Kopij voor die editie s.v.p. 
inleveren vóór 13 februari 2025.  
Verschijningsdata 2025: 
April – nr. 4 – 31 maart 2025 

KBO - Ontmoetingsmiddagen – elke 3e donderdag ook in 
de zomer, inloop vanaf 13:30 uur, aanvang 14:00 uur en 
afsluiting om 17:00 uur. Meld uw e-mail adres voor de 

Nieuwsbrief in kleur: secretaris@kbozuidplas.nl 

HUBA  
Albert Meijerink 
Vecht 35 
2911 EL Nieuwerkerk a/d IJssel 
mobiel: 06-22208198 
a.meijerink@casema.nl  

 

KBO afdeling Zuidplas  jaarcontributie 2025 blijft  
* € 25,= alleenstaand * € 40,= 2 pers. op hetzelfde adres 
Als u een machtiging heeft gegeven, wordt de contribu-
tie voor 2025 rond 25 januari afgeschreven. 

bankrekeningnummer    
NL76 RABO 0345 2771 71  
t.n.v.  KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel 

Aanmelden voor activiteiten:  
per mail: kbo@kbozuidplas.nl  
of telefonisch bij het bestuur.  
Redactie Nieuwsbrief – kbo@kbozuidplas.nl  
George Henkens en Irene Vasterman  

      

NIEUW! De webshop van KBO Zuid-Holland 
 Als lid van een KBO-afdeling krijgt u korting op producten en diensten in de nieuwe webshop van KBO Zuid-
Holland Ledenvoordeel: www.kbozh-ledenvoordeel.nl  
In de ledenvoordeelshop vindt u producten en diensten die op u zijn afgestemd, zoals mobiliteitstrainers, batterijen 
voor uw hoorapparaat, beddengoed en slimme apparaten, maar ook seizoensgebonden producten, waaronder 
planten, airco’s en kachels. Exclusieve aanbiedingen voor u als lid!  
Kijk eens rond op www.kbozh-ledenvoordeel.nl bij de categorieën Vrije Tijd, Huis & Tuin, Mode, Gezondheid en 
Online & Telefonie.  
 

Hoe werkt bestellen in de ledenvoordeelshop? Een product bestellen kan eenvoudig door het item aan uw winkel-
wagen toe te voegen en de aangegeven stappen te volgen. Alle bedragen in de ledenvoordeelshop zijn inclusief 
btw. Verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenen. Betalen kan via iDEAL of bankoverschrijving. Bent u na 
ontvangst van uw bestelling niet tevreden? Dan kunt u de bestelling gemakkelijk retourneren binnen 14 dagen. 
 

HUBA 
Fransien van Rijn-Maters 
Prins Alexanderlaan 87 
2912 AK Nieuwerkerk a/d IJssel 
mobiel: 06-10796733 
frarijn@gmail.com  
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